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20 jaar 
Hou(d)t nooit op



Alles rond je zwanger-
schap op één plek

Iedere dag spreekuur,
op verschillende locaties

Professioneel advies

Weth. Ebbenlaan 168 I 5702 AG Helmond I 0492 53 28 00 I verloskundigenhelmond.nl

In vertrouwde handen voor de beste start!

Een graf in de natuur is groen, 
duurzaam en voor altijd

De eeuwige grafrust staat ook garant voor eeuwige
natuur. Bovendien vraagt een graf in de natuur geen
onderhoud en zijn de kosten eenmalig. 
Zo laten we geen extra zorgen na, maar wel een fijne 
plek voor gedenken en herinneren. 

Reserveer deze plek al bij leven, dat maakt wensen 
kenbaar en ontzorgt onze naasten.

Welkom voor een wandeling van zonsopkomst tot
zonsondergang, de openingstijden van de natuur.
Informatiecentrum ‘t Veldhuys is dagelijks geopend
van 13.00 tot 17.00 uur. Maak gerust een afspraak
voor een rondleiding en/of een oriënterend gesprek.

          
Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gemeente Deurne] | 0493 745474

www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl   
 facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth       instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruthf 

 

Voor altijd 
in prachtige natuur, 
tegen het dal van de Aa

Voor altijd 
in prachtige natuur, 
tegen het dal van de Aa



www.onsmierlohout.nl

OPLAGE
5300 stuks in Mierlo-Hout,
Geldropseweg-West, 
Kroon-Krollaan,
Helmond-West.

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244, 
5707 AV  Helmond

ADVERTENTIES
advertentie@onsmierlohout.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders 06-30073181
Ina van Hout 06-30252512

REDACTIE
Wendy Lodewijk
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
redactie@onsmierlohout.nl
www.onsmierlohout.nl
Mierloseweg 244, 
5707 AV  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot 10 juni
Verschijningsdatum volgende
editie 25 juni.

BEZORGKLACHTEN EN 
VERSPREIDING
bezorging@deloop.eu

Afhaaladressen Ons Mierlo-Hout
•	Wijkhuis De Geseldonk, 
	 Cederhoutstraat 44
•	Albert Heijn, Janssen & 
	 Fritsenplein 11
•	Jumbo, Hoofdstraat 168
•	Jurrius appelboer,  
	 Goorsebaan 16
•	Shell Verbakel, 
	 Mierloseweg 206

OPMAAK
Chris Thielen
Rik Aarts

BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie

VOORPAGINA FOTO
Ad Klaasen

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Aan de inhoud van 
Ons Mierlo-Hout Magazine is alle 
mogelijke zorg besteed. Er kunnen 
echter geen rechten aan worden 
ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

De lente is in volle gang en langzaamaan gaan we naar de zomer. 

Er is dus ook weer van alles te doen! Voor je ligt de vierde editie 

van Ons Mierlo-Hout Magazine van 2026, boordevol nieuws uit 

en over Mierlo-Hout.

In deze editie

Fietsclub Hou(d)t Nooit Op bestaat 20 jaar en de Apostelwijk 

bestaat 50 jaar. Anton reikte het Bijzonder Bloemetje uit aan Wil 

van den Hurk, Harry en Ria Reniers zijn 60 jaar getrouwd en het 

Jongens C-team van Polaris is kampioen geworden!

Dit en nog veel meer lees je in dit nieuwe magazine. Het vijfde 

nummer van 2026 van Ons Mierlo-Hout Magazine zal in juni 

verschijnen.

Veel leesplezier!

IN 
DEZE 
UITGAVE.

Spektakel 6-daagse in 
het Unitas
Renners klaar? Start… De 
banden piepten op de rollen bij 
het aanzetten, de zaal ontplofte. 
Coaches schreeuwden 
zich schor: “Harder! Ge ligt 
achter! Sneller!” Alles werd uit de 
kast getrokken. 

Bijzonder bloemetje
Elke maand zet Ons Mierlo-
Hout magazine, samen met 
Bloemboetiek Nicole, een 
bijzondere inwoner in het 
zonnetje. Deze maand gaat 
die eer naar Wil van den Hurk: 
een man met een warm hart, 
een helpende hand en een 
indrukwekkend levensverhaal.

4.

7.

11.

Plaatsing hanging 
baskets in Mierlo-Hout

Op donderdag 30 april j.l., werd 
in Mierlo-Hout gestart met het 

opnieuw verfraaien van het 
straatbeeld door het ophangen van 
de hanging baskets. Deze kleurrijke 

bloemenbakken worden aan 
lantaarnpalen bevestigd en dragen 

bij aan een groene en levendige 
uitstraling van de openbare ruimte.

Pag 4.	 |	 Spektakel 6-daagse 

		  in het Unitas

Pag 7.	 |	 Plaatsing hanging baskets 

		  in Mierlo-Hout

Pag 7.	 |	 Column het gilde in 

		  Mierlo-Hout

Pag 8.	 |	 ‘Fietsclubke ’t Hou(d)t Nooit 

		  Op’ viert haar 20-jarig bestaan 

Pag 9.	 |	 Woonwijk Apostelwijk 

		  bestaat 50 jaar 

Pag 9.	 |	 Column Terug van 

		  weggeweest! 

Pag 10.	 |	 Janus van de Laar – een leven 

		  van toewijding 

Pag 10.	 |	 Lintjesregen Mierlo-Hout 2026 

Pag 11.	 |	 Bijzonder Bloemetje 

Pag 12.	 |	 “Opgeven is geen optie”

Pag 13.	 |	 “Gulle giften en warme woorden

Pag 15.	 |	 Filmavond Geseldonk

Pag 16.	 |	 Bridge in de Geseldonk

Pag 16.	 |	 Rouwen terwijl je blijft zorgen

Pag 17.	 |	 Harry en Ria Reniers 

		  zestig jaar getrouwd

Pag 18.	 |	 Jongens C1 VC Polaris Kampioen 

Pag 19.	 |	 Update wijkactie Mierlo-Hout

8.‘Fietsclubke ’t Hou(d)t 
Nooit Op’ viert haar 
20-jarig bestaan

Ook onze bezorger worden 
in Mierlo-Hout?
06-18938912 | bezorging@deloop.eu

Twintig jaar geleden besloten acht 
ondernemende mannen uit Mierlo-Hout 
dat stilzitten geen optie was. Wat begon 
als een spontaan idee, groeide uit tot een 
hechte traditie.
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Als dertienjarig menneke, ergens tussen 1971 en 

1974, ging ik met mijn buurjongen en kameraad 

Nico naar het Unitas. Dáár gebeurde het. In de 

rokerige bovenzaal – die toen gigantisch leek – 

hing een sfeer die je nergens anders vond. De 

lucht was zwaar van massage-olie en zweet, 

een geur die je bijbleef. Je voelde: hier wordt 

gestreden.

De renners kwamen van achteruit opgelopen 

naar het podium. Eén voor één, met een verbe-

ten blik, kaken strak, ogen gefocust. Wat waren 

ze sterk, wat een kerels. Net nog gemasseerd 

door Ineke Coolen, pas 22 en net afgestudeerd 

als sportmasseur.

Sommigen kregen die week thuis extra biefstuk 

op het menu. “Daar worde sterk van, jonge,” zei 

moeder Mien dan. En gelijk had ze, want wat 

daar op die hometrainers gebeurde, was pure 

kracht en wilskracht. Geen wielerbaan, geen 

wind in de rug – alleen jezelf, je benen en de 

strijd tegen de klok én tegen elkaar.

De Mierlo-Houtse middenstand zorgde voor de 

premies. Namen werden omgeroepen, bedra-

gen aangekondigd, en weer gingen ze los. Het 

publiek leefde mee, joelde, klapte en moedigde 

aan. Iedereen kende wel iemand op de fiets.

Het was geen gewoon evenement. Het was 

spektakel. Het was beleving. Het was de zes-

daagse in het Unitas – en voor ons jongens 

voelde het alsof we naar echte matadoren ke-

ken, strijdend tot de laatste pedaalslag.

Matadoren op de renfietsen

Spektakel 6-daagse 
in het Unitas

Renners klaar? Start… De 
banden piepten op de rollen bij 

het aanzetten, de zaal ontplofte. 
Coaches schreeuwden 

zich schor: “Harder! Ge ligt 
achter! Sneller!” Alles werd uit 

de kast getrokken. 

Daarna: kapot op de fiets, hoofd 
naar beneden, happend naar 

adem. Zes dagen lang spanning 
en sensatie in het Unitas.

In volle sprint, team Tijssen Tapijt tegen Team Schildersbedrijf Slegers.

Tekst: Ad Klaasen

Foto’s: Henk Goossens en Peter Slegers
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Entreekaarten 
1971 /m 1974.

Prijsuitreiking v.l.n.r. Henk Goossens, 

ondernemer Piet Swinkels? en Frans Koppens.

Team Tijssen Tapijt, 1973, 
v.l.n.r. Tinie Tijssen jr., 
moeder Tijssen, Henk 
Goossens, de ploegleider 
en Frans Koppens.

Ook Mierlo-Houtenaar 
2025 Peter deed mee, 
samen met broer Harrie 
wonnen ze de 6-daagse, 2e 
werd team Tijssen Tapijt.

Team Schildersbedrijf Slegers, 
v.l.n.r. Harrie, moeder Mien, 
ploegleidster Mieke Albers, 

vader Toon en Peter!

Team Tijssen Tapijt, 1e 
6 daagse 1971. V.l.n.r.: 
de ploegleider, Henk 
Goossens en Piet Jacobs.
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Taxi naar
Eindhoven Airport

Bent u ook toe aan vakantie en vliegt 
u vanaf Eindhoven Airport naar uw 

vakantie bestemming?
Reserveren kan volledig online tegen een aantrekkelijk tarief.

Helmond naar Eindhoven 
Airport vanaf €55,-*

*reserveer minimaal 24 uur van tevoren, online en voor 
maximaal 4 personen. Bagage dient in gemiddelde auto 

te passen. Slechts 1 ophaallocatie mogelijk. Rit wordt 
niet gecombineerd met andere passagiers. Aanbieding 

geldt tussen 04:00 en 22:00 uur. 
Telefonisch reserveren kost €60,50. Ophalen bij 

Eindhoven Airport naar Helmond v.a. €60,-

www.wilnutaxi.nl/buiten-24-uur/airport-taxi/

Wij rijden ook naar  andere luchthavens zoals:
Schiphol, Zaventem, Dusseldorf.

“Het goedkoopste  
adres voor uw tuin”

Tuincentrum Milheeze
Schutboomsestraat 2 • 5763 BR MILHEEZE

Tel. 0492 342096 • info@tuincentrummilheeze.nl
www.tuincentrummilheeze.nl

Openingstijden:
ma t/m vr 9.00 - 17.30 uur
za 9.00 - 17.00 uur
zo gesloten

“Het goedkoopste  
adres voor uw tuin”

Tuincentrum Milheeze
Schutboomsestraat 2 • 5763 BR MILHEEZE

Tel. 0492 342096 • info@tuincentrummilheeze.nl
www.tuincentrummilheeze.nl

Openingstijden:
ma t/m vr 9.00 - 17.30 uur
za 9.00 - 17.00 uur
zo gesloten

“Het goedkoopste adres voor uw tuin”

openingstijden
Ma - vr  9.00 - 18.00 uur

Za 9.00 - 17.00 uur
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Altijd diverse aanbiedingen:
24 Waldsteinia voor € 1,25
Per stuk

HORTENSIA 
FOREVER & EVER 
ZEER RIJK BLOEIEND

• T.z.t. Vele soorten Perkgoed, 
kuipplanten, hangpotten enz.

• Graszoden, 1e keus, kan ook 
gelegd worden

• Groot assortiment heesters en vaste
planten, niet in assortiment, 
kan het besteld worden

• Siergrind 25 lg vanaf € 3,00
• Mooi verschillende wandhangers 

per seizoen nu met Violen.
• Kunstgras van goede kwaliteit
• Tevens aanleg van tuinen:

incl. grondwerk, bestrating, 
regeninstallatie, beplanting enz.

• Beukenhaag Fagus sylvatica
40 cm t/m 250 cm
zo lang voorradig.

KWALITEITSKWALITEITS
PLANTENPLANTEN

zonder korting al 
GOEDKOOP!GOEDKOOP!

Openingstijden:Openingstijden:
ma. t/m za. 9.00 - 17.00 uur

MEI OP ZONDAG OP ZONDAG 
OPENOPEN VAN 10.00 - 
16.00 UUR

• We hebben weer een groot assortiment 
 kuipplanten, perkplanten, HANGPOTTEN en 
 wandhangers.
• Meer dan 300 verschillende vaste planten 
 vanaf € 1,50 per stuk
• Zeer groot assortiment heesters, indien niet in 
 assortiment kan dit besteld worden
• Graszoden, le keus kan ook gelegd worden
• FOREVER & EVER HORTENSIA 
 in 5 kleuren (ook nog in paars)
• Zeer veel kruidenplanten
• Tomatenplanten, 
 snackkomkommer, paprika, 
 peper en courgette voor 
 € 2,00 per stuk

cacaokade 1 helmond cacaofabriek.nl

podium
 

EXpositie
 

brasserie
 

filmS

DAGELIJKS GEOPEND 13.00 T/M 17.00 UUR

SCAN, KIES EN GENIET VAN DE TOFSTE 
FILMS VAN DIT MOMENT!

L unch
bo r r e l
D i n e r

reserveer je tafeltje snel online cacaokade 1 helmond cacaofabriek.nl

vr 15 mei/ 20:30u  
marky ramone's blizkrieg
ROCK, PUNK

vr 22 mei/ 20:30u  
massada 
WERELDMUZIEK

za 23 mei/ 21:00u  
classic oldschool r&b en hiphop
URBAN, HIPHOP

za 24 mei/ 14:30u
 

james walsh (uk)
SINGER-SONGWRITER

vr 29 mei/ 20:00u  
metallica, megadeth en pantera
TRIBUTE

za 30 mei/ 20:30u  
rpwl (de)
PROGRESSIEVE ROCK

zo 10 mei / 15:30u  
matt schofield (uk / us)
BLUES

historische filmcyclus
HET KANAAL: 200 JAAR IN HELMOND

klantreis
DOCUMENTAIRE WAARIN NIEUWKOMERS GEVOLGD 
WORDEN TIJDENS HUN INBURGERING

the devil wears prada 2
DE LANGVERWACHTE OPVOLGER VAN DE FILM UIT 
2006

michael

12 april t/m 24 mei 2026  
THE MESSAGE AS MEdiuM
In deze tentoonstelling staat de rela-
tie tussen tekst en beeld centraal. De 
acht kunstenaars – Geertje Branden-
burg, Niels Post & Petra van Noort, 
Anna Bierler, Annabelle Binnerts, Me-
gan Hadfield, Marjolein Witte en Cecilia 
Rebergen – presenteren hun visie op 
schrift en kunst en proberen de vraag 
waar kunst ophoudt en poëzie begint, 
te beantwoorden.
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Plaatsing hanging 
baskets in 
Mierlo-Hout

Op donderdag 30 april j.l., werd in Mierlo-Hout gestart met het 

opnieuw verfraaien van het straatbeeld door het ophangen van de 

hanging baskets. Deze kleurrijke bloemenbakken worden aan lan-

taarnpalen bevestigd en dragen bij aan een groene en levendige uit-

straling van de openbare ruimte. De hanging baskets worden jaarlijks 

geplaatst, in opdracht van Wijkmanagement Helmond samen met 

OVMH (Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout) om de wijk geduren-

de het groeiseizoen op te fleuren. Na plaatsing zorgen zij voor een 

herkenbaar en verzorgd straatbeeld in de lente- en zomermaanden.

Verzorging en onderhoud

Het onderhoud van de hanging baskets wordt zorgvuldig uitgevoerd ge-

durende het hele seizoen, dat loopt van mei tot half november. Afhan-

kelijk van de weersomstandigheden worden de planten gemiddeld eens 

per vijf dagen besproeid, wat neerkomt op circa twintig onderhoudsron-

des per seizoen.

Bij hoge temperaturen wordt rekening gehouden met de beste momen-

ten voor watergift. In die gevallen vindt het besproeien plaats in de avon-

duren of vroeg in de ochtend, om verdamping te beperken en schade 

aan de planten te voorkomen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat 

de beplanting optimaal kan groeien en bloeien.

De verzorging wordt gedurende het seizoen nauwkeurig afgestemd op 

de weersomstandigheden, zodat de kwaliteit van de beplanting behou-

den blijft tot en met de tweede week van november.

Meldingen en contact

Mocht u opmerkingen of klachten hebben over de hanging baskets, dan 

kunt u dit doorgeven via een bericht per e-mail 

info@wijkmanagmenthelmond.nl. 

Het is daarbij belangrijk om een duidelijke foto mee te sturen, samen 

met het lantaarnpaalnummer of het betreffende adres. Op basis van 

deze informatie kan de melding snel en gericht worden opgepakt. Met 

deze jaarlijkse inzet wordt gewerkt aan een aantrekkelijk en verzorgd 

straatbeeld voor inwoners en bezoekers van de gemeente.

Het is een krachtige combinatie van historie, ritme en uitstraling, waarbij elke 

beweging met het vendel betekenis heeft. Wie het een keer van dichtbij ziet, 

merkt meteen: dit is geen simpel vlaggezwaai, dit is vakmanschap.

De oorsprong van het vendelen ligt in de middeleeuwen. Gilden en schutterijen 

hadden toen een belangrijke rol in de verdediging van dorpen en steden. Het 

vaandel was hun herkenningsteken en verzamelpunt. Op het slagveld gaf het 

richting en houvast en moest dan ook te allen tijden fier overeind blijven. Van-

uit die praktische functie ontstond het ritueel vendelen, dat zich in de eeuwen 

daarna ontwikkelde tot een ceremonieel onderdeel van het gildeleven.

Achter het vendelen zit duidelijke symboliek. De bewegingen vormen samen 

het zogenoemde vendelgebed: een verhaal van strijd, doorzettingsvermogen 

en uiteindelijk overwinning. Het openen van het vendel staat voor het begin 

van de strijd, de verschillende slagen verbeelden de moeilijkheden onderweg, 

en het oprollen van het vendel symboliseert rust en dankbaarheid. Het is een 

eerbetoon aan religie, broederschap, gemeenschap en traditie.

Dat vendelen vandaag de dag nog steeds wordt gedaan, is geen toeval. Het 

brengt broeders samen, houdt eeuwenoud erfgoed levend en geeft een gevoel 

van trots en verbondenheid. Binnen het gilde van Mierlo-Hout is het een be-

langrijk onderdeel tijdens optredens en bijeenkomsten, waarbij het verleden 

zichtbaar wordt in het heden en er een krachtig eerbetoon wordt gebracht aan 

de persoon of instantie waarvoor gevendeld wordt.

Nieuwsgierig? Meld je aan, kom langs en ervaar het zelf. Pak dat vendel vast, 

voel het ritme en ontdek hoe snel je wordt meegenomen in de energie en tra-

ditie van het gilde. Je hoeft geen ervaring te hebben of atletisch te zijn, alleen 

een beetje enthousiasme hebben is voldoende. Voor je het weet sta je zelf mee 

te vendelen en begrijp je precies waarom zoveel mensen hier zo gepassioneerd 

over zijn.

COLUMN
Vendelen binnen het gilde 
in Mierlo-Hout is allesbe-
halve een stoffige traditie
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Twintig jaar geleden besloten acht onderne-

mende mannen uit Mierlo-Hout dat stilzitten 

geen optie was. Wat begon als een spontaan 

idee, groeide uit tot een hechte traditie. In-

middels zijn de heren tussen de 59 en 76 jaar 

oud, maar nog altijd stappen ze elke week op 

de mountainbike. Opvallend detail: ze zijn alle-

maal nog bij hun eerste partner. Volgens hen-

zelf simpel te verklaren - als je veel van huis 

bent, dan blijft er weinig tijd over om trubbel 

te maken.

Elke zaterdagmiddag rond 14.30 uur verzamelen 

de mannen zich bij hun vertrouwde uitvalsbasis, 

Eetcafé De Barrier. Eerst wordt gekeken hoe de 

vlaggen op de rotonde staan—tegenwind heen 

betekent wind mee terug. Daarna volgt een 

tocht van zo’n 45 kilometer over de prachtige 

mountainbikeroutes rondom Helmond.

Adriaan van den Heuvel, de makelaar/routeka-

pitein, stippelt steevast de weg uit. Afzeggen? 

Dat bestaat niet. Regen trotseer je en een griepje 

fiets je er gewoon uit. Voorzitter Peter Slegers, 

ook wel de ‘schildert/spuitert’, houdt de club bij 

elkaar. Rob Klaassen draagt sinds een val de bij-

naam ‘Ribbie’, terwijl Ad Klaasen als ‘paparazzi’ 

alles vastlegt. Roland Nederveen, ‘dun boek-

haawert’, waakt over de financiën. Jos van de 

Linden is tijd/route bijhouder ‘chrono Joske’ en 

jongste lid aannemert Frankie Rooijakkers zorgt 

als ‘belhamel’ voor de nodige humor.

En de toekomst? Die zien ze met vertrouwen te-

gemoet. Met plannen voor een eigen ‘zorgburoo

tje’ met het exploiteren van elkaars PGB-zakje, 

elektrische mountainbikes en misschien zelfs 

een duofiets, blijft de club in beweging - letterlijk 

en figuurlijk en ze blijven komen en gaan vanuit 

het eigen clubhuis: Eetcafe de Barrier.

Eén ding is zeker: ’t Hou(d)t Nooit Op.

Ter gelegenheid van 20 jaar Houd(t) Nooit op, werd er door mede-sponsor Eetcafe de Barrier, een mooi kunstwerk (gemaakt door 

kunstenaar Juul Baltussen) geschonken en onthuld. Een warm eerbetoon aan de fietsclub die al 20 jaar vertrekt en altijd weer terugkeert. 

De fiets is in de vorm van een oneindigheidsteken… met 7 spaken, eentje voor elke fietser. Daarbij losstaand de ‘Hoorn des Overvloeds’, die 

in het teken staat voor alle gezelligheid en mooie momenten en het telkens weer terugkomen bij de Barrier! De feestavond, aangeboden 

door De Barrier, werd warm gevierd. Aangeboden door De Barrier/Gewoon Koen: Devany, Richard, Janneke, Pim en Koen. 

Foto: Toon van de Houtvonken

‘Fietsclubke ’t Hou(d)t Nooit 
Op’ viert haar 20-jarig bestaan

Hoorn des 
Overvloeds
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Jawel, u leest het goed: terug van weggeweest. Ik kreeg van diverse lezers de 

melding dat zij het jammer vonden dat ze mijn bijdrages niet meer konden 

zien. Zij lazen trouw mijn columns en konden die waarderen. Die opmerkingen 

hebben me wel geraakt en heeft mij mijn besluit doen heroverwegen. Nou, met 

welwillende instemming van de redactie heb ik besloten om weer columns te 

gaan schrijven. Kortom: terug van weggeweest. Een (vrolijke) kijk op dingen die 

op ’t Hout of binnen onze fantastische gemeente gebeuren.

Goed, het lenteweer was mooi met prachtige dagen. Tijd voor een lekker (Ita-

liaans) ijsje! Jammer, maar op ’t Hout is dat moeilijk(er) geworden. Buiten de 

ijsjes van Snackbar Adelaars is dat niet meer mogelijk. Kortom, de vele lekkere 

smaken ijs, lekkere cappuccino/koffie en chocolaterie voorheen bij Nemanja, 

gestopt per 1-1-2026, moeten we op ’t Hout uitwijken naar bijvoorbeeld Stip-

hout of Havenweg. Jammer maar helaas of het moet zijn dat een nieuwe on-

dernemer de voormalige ijssalon weer wil opstarten! We gaan het zien?!

Verder is de gemeente Helmond bezig om op diverse plaatsen verouderde ver-

keersregelinstallaties (VRI’s) te vervangen. Elk jaar staan er diverse VRI’s op 

het programma. Wat valt u op bij die nieuwe VRI’s? Voelt u zich ook een beetje 

Max Verstappen als u moet wachten? Het ‘rood’ gaat dan plotseling over naar 

‘3-2-1’ en wordt dan vervolgens ‘groen’! Welke verkeersbeleidsmedewerker (?) 

heeft dit bedacht? Collega-buurlanden geven al jaren een ‘tussenlicht oran-

je’ wanneer het ‘rood’ naar ‘groen’ gaat! Wij hier in dit eigenwijze kikkerlandje 

hebben hierop een uitzondering en vervangen het (Europees) gangbare ‘oranje’ 

door ‘3-2-1’! Waarin een klein landje groots kan zijn.

Nu ben ik overigens niet zo’n wereldreiziger, maar mochten er meer landen zijn 

die zo’n ‘Max Verstappen-startmoment’ op hun VRI hebben, mogen wat mij 

betreft reageren.

Ik kan nog heel veel vertellen over de gemeenteraadsverkiezingen (uitslag) en 

de daaropvolgende coalitievorming, maar dat bewaar ik voor een latere column, 

mede omdat bij het schrijven van deze column we nog volop in de procesgang 

zitten. De gemeenteraad is weer compleet, nu nog de coalitie.

Goed, mijn eerste column is weer geschreven, veel leesplezier en tot de vol-

gende magazine.

We zien elkaar op ’t Hout!

Berry Smits

Reageren? Dat kan via berryb.smits@hccnet.nl of 06 – 10 71 94 02.  

COLUMN

Terug van 
weggeweest!

Door: Commissie 50 jaar Apostelwijk (Berry Smits – Ruud Bos – Rob van 

Eekeren en Paul van de Warrenburg)

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Apostelwijk, onderdeel van be-

stemmingplan Kroon Krollaan, een fikse uitbreiding van woonruimte 

kreeg. Oorzaak was dat Woningbouwvereniging Helmond-West uit-

breiding zocht voor woonruimte. Het oog viel op het gedeelte over de 

Goorloop aan de kant van Mierlo-Hout. Het was een natuurgebied van 

de Goorloop en was geliefd bij de jeugd! De pastoor van de Goddelij-

ke Voorzienigheid zocht contact met de pastoor van de Luciaparochie, 

want ook de pastoor van Helmond-West zocht meer ruimte voor ge-

lovigen!

Na instemming kreeg WBV Helmond-West de ruimte om projectmatig 

woningen te gaan bouwen aan de andere kant van de Goorloop. Het 

plan bestond uit 147 eengezinswoningen. De eerste bewoners (fami-

lie Klomp) werden medio 1975 verwelkomd. Daarna is het snel gegaan. 

Project Eurowoningen werd gebouwd en daarop volgden weer de eenge-

zinswoningen aan de Clemenstraat en Callstraat. Ook was er ruimte voor 

kleinschalige ‘industrie’ waarvan garagebedrijf Van Bokhoven (inmid-

dels garagebedrijf Hans Drouen) een van de voorbeelden was. De wijk, 

gevormd rondom boerderij Apostelhoeve, kreeg mooie impulsen zoals 

het ontwikkelen van het wijkpark met vijver. Verder volgde de gevreesde 

geluidswal langs de spoorlijn en werden de monumentale bomen langs 

de Noord-Parallelweg gerooid en werden nieuwe eiken aangeplant. Ook 

werd buurtvereniging Apostelwijk in 1992 opgericht. Daarnaast werd door 

bewoners de projectgroep Attentie Buurtpreventie Apostelwijk in 1994 

ingesteld. Beiden zijn nog zeer actief in de wijk.

Om het heugelijke feit van 50 jaar Apostelwijk te vieren, is vanuit de 

buurtvereniging een jubileumcommissie opgericht. Deze zijn inmiddels 

gestart om een leuk programma op te stellen. Op zondagmiddag 30 

augustus zal een gevarieerd programma worden gepresenteerd, locatie 

Enckevoirtpark. Het programma zal later bekend worden gemaakt, maar 

noteer deze datum alvast in je agenda. Zeker doen!

Opostelwijk 50 jaar. F | Berry Smits

Woonwijk 
Apostelwijk 
bestaat 50 jaar
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Door: Anton van Lieshout

Janus van de Laar, wie kende hem niet?

Janus werd geboren op 20 december 1908 in het 

toenmalige Mierlo, het huidige Mierlo-Hout. Hij 

groeide op in een gezin met zes kinderen, door-

liep de lagere school en ging al op jonge leeftijd 

aan het werk bij textielbedrijf Holtes in Helmond. 

Daar bleef hij tot aan zijn pensioen werkzaam. Hij 

begon in het onderhoud en werkte zich op tot 

ploegbaas – een bewijs van zijn inzet en verant-

woordelijkheidsgevoel.

Janus was een opgewekte man, die kon genieten 

van een goed glas bier, zonder ooit een grote drin-

ker te zijn. Tijdens een van zijn wekelijkse uitstap-

jes ontmoette hij Anna Claassen uit Helmond. Zij 

was een charmante vrouw, en Janus was meteen 

onder de indruk. De liefde bleek wederzijds: het 

was liefde op het eerste gezicht. Niet veel later 

traden zij in het huwelijk, dat werd gezegend met 

maar liefst tien kinderen.

Het gezin woonde op de hoek van de Hoofdstraat 

en de Windmolenstraat, waar destijds een rij wo-

ningen stond met ruime achtertuinen. Anna had 

haar handen vol aan het grote gezin, terwijl Janus 

overdag werkte bij Holtes en ’s avonds en in het 

weekend bij Theo van Gennip. Het gezin mocht 

immers aan niets ontbreken. Thuis zorgde Janus 

voor een moestuin vol aardappelen en groenten, 

en in de stallen hield hij een varken, kippen en 

konijnen. De tien kinderen kwamen niets te kort. 

Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat werkte 

hij onvermoeibaar. Ondanks zijn tengere postuur 

was hij ijzersterk.

Janus was daarnaast een echt verenigingsmens. 

Hij was medeoprichter van RKSV en jarenlang een 

actief lid. Ook als scheidsrechter was hij betrok-

ken; in de weekenden fietste hij van de ene voet-

balvereniging naar de andere, door heel Brabant.

Na zijn actieve voetbaljaren sloot hij zich aan bij 

het Gilde Sint Antonius Abt. Met zijn kenmerken-

de overtuiging moet hij gezegd hebben: “Ik bij het 

gilde, dan jullie ook bij het gilde.” En zo geschied-

de: jarenlang waren veel van zijn zonen lid. Janus 

wist zich maar liefst zes keer tot koning te schie-

ten. Zijn zoon Harrie bleef het gilde trouw tot aan 

zijn overlijden, en zoon Leo is tot op de dag van 

vandaag actief als gildebroeder en vervult de rol 

van gildeheer.

Ook binnen de K.A.B. (Katholieke Arbeidersbond) 

was Janus zeer betrokken. Wekelijks haalde hij 

trouw de contributie op. Toch stond voor hem één 

ding altijd centraal: zijn gezin. Daar lag zijn hart, 

daar vond hij zijn geluk.

Samen met Anna keek hij vol verwachting uit 

naar hun gouden huwelijksfeest – het zou een 

onvergetelijke dag worden. Maar het liep anders. 

Zes weken voor het jubileum overleed Anna plot-

seling. Het verdriet bij Janus en de kinderen was 

groot. Sommige gebeurtenissen zijn onomkeer-

baar.

In de jaren daarna werd het leven rustiger. Zijn 

taken waren volbracht, de kinderen hadden hun 

eigen weg gevonden. Het was tijd om te genieten. 

Janus vond een fijne plek bij Alphonsus, tussen 

leeftijdsgenoten. Hij genoot van het biljarten, een 

beetje tuinieren en van de gezelligheid, bijvoor-

beeld tijdens carnaval met de Kwietkedieten.

In februari 1999 kwamen de Bietenrooiers met 

carnavalsmuziek Alphonsus binnen. Op datzelfde 

moment blies Janus, op zijn kamer, zijn laatste 

adem uit. Het leek alsof het zo moest zijn.

Janus van de Laar was een bijzondere, hardwer-

kende man. Een toegewijde vader, een zorgzame 

echtgenoot en een trouw lid van zijn gemeen-

schap. Hij genoot van de kleine dingen die het le-

ven de moeite waard maken. Mierlo-Hout is hem 

dankbaar voor alles wat hij heeft betekend.

Rust in vrede, samen met jouw Anna.

Janus van de Laar – een leven van toewijding

De heer 
Karel Spee 
(66 jaar) 
Ridder in de orde 
van Oranje-
Nassau

Begonnen in de jaren 

’70 bij de klassieke 

dansgroep ‘les Pré-

cieuses Ridicules’ als 

actief danser en bestuurslid. Hij was actief in vele 

commissies. Binnen de carnavalsvereniging de 

Rampetampers vervulde hij vele functies; van 

burgemeester tot voorzitter en zelfs Prins Car-

naval. Binnen de Nederlandse Genealogische 

Vereniging afdeling Kempen en Peelland is de 

heer Spee actief vanaf 2009. Hij was de drijvende 

kracht achter een innovatief project om schepen-

akten te transcriberen en genealogische bronnen 

te ontsluiten met kunstmatige intelligentie. In 

2024 ontving hij daarvoor de prestigieuze Schep-

perle Award.

De heer 
Wim van 
Bergen 
(66 jaar)
Lid in de orde van 
Oranje-Nassau
In januari 1973 lid ge-

worden van Zwemver-

eniging de Helmondse 

Watervrienden en nog 

steeds actief. Vele functies vervuld en vanaf 2021 

neemt hij de rol van penningmeester op zich. Al 

ruim 20 jaar jurylid van de Helmondse optocht, 

enkele jaren actief bij Hockeyclub HUAC (later HC 

Helmond) en jarenlang bestuurslid van de DAK-

kapel.

De heer 
Sjef  van de 
Kerkhof  
(79 jaar)
Lid in de orde van 
Oranje-Nassau
60 jaar geleden lid 

geworden van Poli-

tiehondenvereniging 

Recht door Zee en nog 

altijd zeer actief. Begonnen in de rol van pakwer-

ker, een fysiek veeleisende taak. Gedurende 45 

jaar daarnaast actief in vele bestuursfuncties bin-

nen de vereniging. Nog altijd is hij vier dagdelen 

per week aanwezig om zijn kennis en kunde over 

te dragen aan de jongere leden.

Lintjesregen 
Mierlo-Hout 2026
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Mierloseweg 264, Helmond
0492 - 54 49 10

bloemboetieknicole.nl

Het juiste adres 
voor een cadeautje 

voor uzelf, 
óf voor anderen!

Bloemboetiek

Nicole

Bijzonder Bloemetje

Door: Anton van Lieshout

Elke maand zet Ons Mierlo-Hout magazine, sa-

men met Bloemboetiek Nicole, een bijzondere 

inwoner in het zonnetje. Iemand die zich op 

een opvallende manier inzet voor de gemeen-

schap en daarmee het verschil maakt. Deze 

maand gaat die eer naar Wil van den Hurk: een 

man met een warm hart, een helpende hand 

en een indrukwekkend levensverhaal.

Wil werd geboren in Geldrop, in een groot gezin 

met maar liefst tien kinderen. Al op jonge leeftijd 

leerde hij wat saamhorigheid en verantwoorde-

lijkheid betekenen. Na de lagere school volgde 

hij een grafische opleiding, waarna hij aan de 

slag ging bij drukkerij Gelria. Daar bouwde hij ja-

renlang met toewijding aan zijn vak en legde hij 

de basis voor zijn latere ondernemerschap.

In diezelfde periode ontmoette hij zijn grote 

liefde, Annie. Hun verkering groeide uit tot een 

hecht huwelijk, waarin liefde, vertrouwen en zorg 

voor elkaar centraal stonden. Samen kregen zij 

een zoon en een dochter, en later mochten zij 

zich trotse opa en oma noemen van vier klein-

kinderen.

Na 32 jaar trouwe dienst bij Gelria brak voor Wil 

een nieuw hoofdstuk aan. Met zijn vakkennis 

en doorzettingsvermogen startte hij zijn eigen 

drukkerij. Die bleek al snel een succes: de op-

drachten stroomden binnen en zijn klantenkring 

groeide gestaag. Zijn reputatie was zo sterk dat 

hij soms zelfs ‘nee’ moest verkopen. Tot zijn 

65ste bleef Wil actief in zijn bedrijf, waarna hij 

besloot het rustiger aan te doen en de drukkerij 

verkocht.

Stilzitten bleek echter niets voor Wil. Zijn passie 

in filmen en fotografie, was een hobby waar hij 

nu meer tijd en aandacht aan kon gaan schen-

ken. Samen met Annie genoot hij van deze nieu-

we levensfase. Toen de jaren begonnen te tellen, 

besloten zij te verhuizen naar een kleinere wo-

ning aan de Houtvonkenstraat in Mierlo-Hout, 

waar ze samen verder wilden genieten van het 

leven.

Maar ook daar bleef Wil niet stil. Het viel hem 

op dat er in de buurt veel afval rondslingerde. 

Met steun van de gemeente ging hij aan de slag. 

Gewapend met een knijper, ring en afvalzakken 

begon hij elke ochtend al rond zes uur met op-

ruimen. Dag in, dag uit, zeven dagen per week. 

Zijn stappenteller geeft inmiddels 2.5 miljoen 

stappen aan. Gemiddeld vult hij twee zakken per 

dag met zwerfafval. Inmiddels doet hij dit al vijf 

jaar — een stille, maar onmisbare bijdrage aan 

een schoner Mierlo-Hout.

Het leven nam echter een onverwachte en ver-

drietige wending. Na een feestelijke dag ter ere 

van Annie’s 80e verjaardag, kwam zij ten val op 

weg naar de auto. Een val die haar fataal werd. 

Het verlies van zijn geliefde vrouw heeft een die-

pe leegte achtergelaten. Het afscheid was zwaar, 

maar het gemis weegt nog zwaarder.

Ondanks alles blijft Wil een opmerkelijk sterke 

en vitale man. Op 81-jarige leeftijd staat hij nog 

midden in het leven. Zijn inzet, zijn vriendelijk-

heid en zijn doorzettingsvermogen maken hem 

tot een bijzonder mens die velen inspireert.

Beste Wil, dank voor het openhartige gesprek. 

Je bent een warme, spontane en lieve man. Blijf 

gezond en blijf vooral genieten van de kleine 

dingen die het leven mooi maken.

Een welgemeend bijzonder bloemetje voor jou.

P.S. Met dank aan mevrouw Tonnie van de Konij-

nenberg-van de Laar voor de tip.

Wil 
van den Hurk
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Team De Meeuws opnieuw 
de Alpe d’Huez op voor KWF:

  “Opgeven is 
geen optie”
Na een indrukwekkende en emotionele erva-

ring vorig jaar, staat Team De Meeuws op 4 juni 

weer aan de start van de Alpe d’HuZes.  Het 

team zal de iconische Alpe d’Huez niet één, 

maar twee keer wandelend beklimmen, met 

één helder doel: zoveel mogelijk geld ophalen 

voor KWF Kankerbestrijding.

Het team bestaat dit jaar uit vijf enthousiaste 

dames – Lilian, Saskia, Trudeke, Angelique en 

Caroline. 

Hun deelname is persoonlijk en raakt diep. “We 

hebben allemaal de afgelopen jaren helaas 

meerdere keren van dichtbij ondervonden wat 

deze vreselijke ziekte met mensen doet”.  Ze lo-

pen in nagedachtenis aan hun dierbare man en 

vriend Ad en voor hun vriendin en schoonzus die 

momenteel haar eigen strijd voert.  “Bij elke stap 

voelen we waarom we dit doen,” vertellen ze. 

“We doen dit samen – voor de mensen die we 

moeten missen, voor de mensen die nog vech-

ten, en voor iedereen die met deze ziekte te ma-

ken krijgt,” aldus het team. Met hun deelname 

hopen ze zoveel mogelijk geld op te halen voor 

KWF kankerbestrijding, zodat er meer onderzoek 

kan worden gedaan en betere behandelingen 

mogelijk worden. “Iedere stap telt, letterlijk en 

figuurlijk.”

“Wij lopen met heel ons hart – want opgeven 

is geen optie.”

Dankzij gulle donaties van verschillende bedrij-

ven is het teamshirt inmiddels volledig gereali-

seerd. “Daar zijn we ontzettend dankbaar voor 

– het voelt als een extra steun in onze rug.” Do-

neren blijft mogelijk en elke bijdrage – groot of 

klein – helpt om hun gezamenlijke doel dichter-

bij te brengen.

V.l.n.r.: Saskia, Angelique, Trudeke, Caroline en Lilian. 

Scan en 
doneer!
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Het was een gezellige en bijzondere bijeen-

komst, waar niet alleen mooie woorden wer-

den gesproken, maar ook flinke bedragen 

werden uitgedeeld. Stichting Mierlo-Hout 

Fonds verraste maar liefst vijf verenigingen en 

stichtingen met een donatie — een gebaar dat 

zichtbaar werd gewaardeerd.

Voorzitter Mario Janssen nam het woord en gaf 

op zijn eigen, toegankelijke manier een kijkje 

achter de schermen van de stichting. “Het geld 

dat we in de loop der jaren hebben opgebouwd, 

laten we gewoon weer terugvloeien naar onze 

eigen gemeenschap”, vertelde hij. “Geen inge-

wikkelde constructies, geen gedoe — we bepalen 

zelf wie we willen ondersteunen. En we willen 

vooral iets betekenen voor Mierlo-Hout.”

In de kapel werd aandachtig geluisterd. Verte-

genwoordigers van Houts Welvaren, Hart voor 

het Hout, PHV politiehondenvereniging, Scou-

ting Mierlo-Hout en Judovereniging Mierlo-Hout 

zaten zichtbaar benieuwd te wachten op wat 

komen ging. En dat was niet voor niets.

Houts Welvaren kreeg € 3.000 om een nieu-

we activiteit voor de jeugd mogelijk te maken: 

3D-schieten. Een mooie, maar kostbare uitbrei-

ding.

Hart voor het Hout kon rekenen op een langduri-

ge steun in de rug: € 1.000 per jaar, vijf jaar lang. 

Daarmee kunnen zij hun vertrouwde activiteiten 

blijven organiseren voor de bewoners van Alp-

honsus — van wandelingen tot gezellige midda-

gen en feestelijke bijeenkomsten.

Ook de politiehondenvereniging (PHV) viel in de 

prijzen. Zij ontvangen € 1.000 voor een nieuw 

pak voor de pakwerker — geen overbodige luxe, 

want de enthousiaste viervoeters weten daar wel 

raad mee.

Scouting Mierlo-Hout werd verrast met € 3.500. 

Zij hopen daarmee eindelijk hun eigen storm-

baan en klimtoren aan te schaffen, in plaats van 

deze elk jaar te moeten huren.

En tot slot kreeg de judovereniging € 1.500 voor 

nieuwe matten, zodat vooral de jeugd veilig kan 

blijven trainen.

De blijdschap was duidelijk voelbaar in de ruim-

te. Met deze bijdragen worden niet alleen wen-

sen vervuld, maar krijgt ook het verenigingsleven 

in Mierlo-Hout een mooie impuls.

Gastheer Hart voor het Hout had gezorgd voor 

een warme ontvangst in de kapel bij Alphon-

sus. Onder het genot van koffie, thee en heerlijk 

gebak werd er interessante informatie uitgewis-

seld. Toen de donaties eenmaal bekend waren, 

kon de kurk van de fles — er werd spontaan ge-

proost op dit mooie moment.

Na het maken van de nodige foto’s door Jan Dij-

stelbloem werd de bijeenkomst afgesloten met 

een welgemeend dankjewel en stevige hand-

drukken.

Een ding was voor iedereen duidelijk: dit was niet 

zomaar een bijeenkomst, maar een moment 

van echte betrokkenheid bij de gemeenschap.

Stichting Mierlo-Hout Fonds verraste maar liefst vijf verenigingen en stichtingen met een donatie. F | Jan Dijstelbloem

Gulle giften en warme woorden tijdens 
bijzondere bijeenkomst in Mierlo-Hout
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VERHUIZEN?
Particuliere verhuizingen

Bedrijfsverhuizingen

Zorgverhuizingen

Kunstvervoer

Het ontzorgen van uw verhuizing

In- en uitpakservice

Handymanservice

Inboedelopslag

Opslag en digitaliseren van archief

Projectmanagement

Afvoer van meubilair

Volledig verzekerd

Wij komen graag langs om uw wensen te bespreken en een vrijblijvende 
offerte voor u te maken. 

TEL        06-52 37 63 95
WEB      www.vanthielverhuizingen.nl
MAIL     info@vanthielverhuizingen.nl

Bezoek onze Facebook 
en instagram pagina

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
Fashion Dion

10% korting 
op jurkjes
bij inlevering van deze bon

Gezonde voeding voor hond & kat

Twentehof 1, Helmond  |  06-22922680 | kivo-helmond.nl

KIVO HELMOND
Gratis bezorging Vers vlees en brok

Gratis proefpakket
af te halen.

Klein, groot , 
jong of oud

De beste service.
De ruimste keuze.
Veel op voorraad.

Mierloseweg 23 Helmond | www.henkvanrooijfietsen.nl | 0492-490933
info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350

UW COMMUNICATIEPARTNER VOOR:
• Reclamecampagnes 
• Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing
• Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
• Internet Marketing 
• Verspreiding van uw flyer/folder 
• Drukwerk

Henk Jongen Auto's Helmond
Kanaaldijk Zuid West 7, 5706 LD Helmond
info@henkjongen.nl  |  0492-537150 
www.henkjongen.nl

Uit bijna 5.000 reviews

Ontdek nu 
ons ruime 
aanbod jonge 
occasions.

Al 50 jaar 
dé occasion 
specialist in 
de regio.

Stel je 
vraag direct 

via WhatsApp
06-53678957
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FILM-
AVOND 
GESEL-
DONK 
OVER 
NATUUR 
EN GE-
SCHIEDE-
NIS

1. Restauratie van de Goorse Brug 
(20 minuten)

Een unieke terugblik op de restauratie van 

de voor veel Mierlo-Houtenaren zo bekende 

Goorse Brug. Jan volgde de werkzaamheden in 

2010/2011 bijna dagelijks en laat zien wat er al-

lemaal komt kijken bij het opknappen van zo’n 

karakteristiek ‘brugske’.

2. Natuur en cultuur langs het 
Eindhovens Kanaal 
(12 minuten)

Een sfeervolle reportage uit 2015, gemaakt voor 

IVN Mierlo. De film neemt je mee langs het ka-

naal, van het DAF Museum tot de Zuid-Willems-

vaart, en toont de rijke natuur en cultuurhistorie 

van dit gebied.

3. Het leven van de steenuil 
(± 18 minuten)

Jan volgt al jaren een koppeltje steenuilen. In 

deze film zie je hoe ze hun nestkast verdedigen, 

hoe hun balts en broedseizoen verlopen, hoe de 

jongen worden grootgebracht en uiteindelijk uit-

vliegen. Een intiem inkijkje in het leven van deze 

charmante uiltjes.

4. De bosuil in de treurwilg 
(± 5 minuten)

Een korte maar indrukwekkende reportage over 

een bosuil die broedt in een oude treurwilg. 

Slechts één van de drie jongen wordt een tak-

keling en waagt de sprong naar de grote wereld. 

Met prachtige close ups, gefilmd in het voorjaar 

van 2025.

De commissie Flora & Fauna van 

de wijkraad Mierlo-Hout toont 

op dinsdag 16 juni 2026 opnieuw 

een sfeervolle filmavond vol na-

tuur, geschiedenis en bijzondere 

verhalen uit onze eigen omgeving. 

Na het succes van eerdere edities 

presenteren Jan van der Heijden 

(Mierlo-Hout) en Ad Uijtdewilligen 

(Stiphout) een nieuwe reeks films 

over natuur, cultuur en lokale histo-

rie. Entree: € 3,50 contant (inclusief 

koffie of thee bij binnenkomst). 

Reserveren: graag vooraf via film@

wijkraadmierlohout.nl, zodat we 

voldoende stoelen kunnen klaar-

zetten. De avond wordt onderbro-

ken voor een korte pauze. 
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Tekst en foto: Debby Walters-Smits

Het is een algemeen vooroordeel: bridge zou 

moeilijk, elitair en serieus zijn. “Integendeel!” 

zegt Libbe Kooistra, voorzitter bij Bridgeclub 

‘t Houtse Slem. “Bridge is leuk, gezellig én het 

houdt je mentaal gezond.”

Het is een vrijdagmiddag in de Geseldonk. De 

zaal is nu nog leeg, dus schuiven bestuursleden 

Lenie Siebers en José de Brouwer ook aan tafel. 

‘t Houtse Slem werd opgericht in 1998 en dankt 

haar naam aan een term uit het bridgespel: een 

klein of groot ‘slem’ (een bridgecontract waarbij 

een aantal slagen behaald moeten worden). Zo’n 

70 tot 80 leden spelen wekelijks met elkaar het 

bekende kaartspel. Op maandagavond speelt 

de club een onderlinge competitie, op vrijdag-

middag is er een open middag, waarvoor spelers 

(ook van buiten de club) zich kunnen aanmel-

den. “Liefst met z’n tweeën,” aldus Lenie, “want 

we spelen in paren, vier personen per tafel.” “Dat 

gaat heel gemoedelijk,” zegt José, “we zijn een 

sociale gemeenschap, met zorg voor elkaar.”

De gemiddelde leeftijd schommelt tussen de 

60 en 90 jaar. Maar momenteel volgen 11 men-

sen de bridgecursus en daar zitten ook jongere 

mensen tussen. Het is namelijk een misverstand 

dat bridge alleen leuk zou zijn voor ouderen. “We 

introduceren bridge zelfs hier op de openbare 

basisschool”, vertelt Lenie. “In groep 8 verzorgen 

we met vier dames ‘mini-bridge’, verspreid over 

meerdere bijeenkomsten onder schooltijd. Kin-

deren en docenten reageren enthousiast.” 

Daarnaast organiseert de club jaarlijks een kerst-

drive en een paasdrive, extra feestelijk aange-

kleed waarbij kleine prijzen te winnen zijn. Is het 

spel moeilijk te leren? “Nee,” meent Libbe, “het 

is niet moeilijk, maar je hebt zo’n 8 lessen nodig 

om te kunnen beginnen met de basis, die je later 

met meer ervaring kunt uitbouwen.”

Twee leden uit de club verzorgen een kleinscha-

lige cursus, zodat mensen het puntenspel vanaf 

de basis kunnen leren óf hun kennis kunnen op-

frissen, als zij bijvoorbeeld in het verleden al ooit 

aan bridge hebben gedaan. Er is namelijk nog 

ruimte voor nieuwe leden. Met meer mensen 

kan er over meerdere niveaus gespeeld worden. 

“Je raakt nooit uitgeleerd met bridge”, beaamt 

Lenie. “En het goede is, dat het je geheugen 

traint. Verder is het praktisch, laagdrempelig en 

plezierig.” Libbe vult aan: “Voor sommige leden 

is het hét uitje van de week. En als er mensen 

slecht te been zijn, worden ze door leden thuis 

opgehaald.”

Op een gemiddelde vrijdag komen er zo’n 40 

tot 50 mensen naar de bridgemiddag. Tegen 

betaling van een euro per persoon kan er in pa-

ren worden gespeeld. Op de speeltafels ligt een 

speciaal kastje dat de ‘contracten’ met de uit-

komsten registreert voor de puntentelling. Een 

heel handig hulpmiddel, want vroeger moest al-

les met de hand worden genoteerd en becijferd, 

een nogal tijdrovende klus. Tegenwoordig is daar 

handige software voor.

De deuren van de zaal gaan open, de eerste vrij-

willigers stromen binnen. Ze beginnen te schui-

ven met tafels en stoelen. “Ja, want iedereen 

helpt mee opbouwen en afruimen. Binnen de 

club doet iedereen wel iets”, zegt Lenie. Klokslag 

13:30 uur start de drive. Tijd dus voor de be-

stuursleden om aan de slag te gaan. Het is tijd 

voor bridge!

Meer informatie op www.houtseslem.nl.

Bridge in de 
Geseldonk: 
sociaal én gezellig

Hannie Derksen-van Roosmalen, eige-

naar van Praktijk Doorleven Verliesbege-

leiding, verzorgt op maandag 1 juni van 

13.30-15.00 uur een interactieve bijeen-

komst voor mantelzorgers die een partner 

of ouder met dementie ondersteunen. De 

bijeenkomst is in wijkhuis De Geseldonk 

en deelname is gratis, maar wel even aan-

melden via info@kansrijkmierlohout.nl 

met hoeveel personen je komt. Er kunnen 

maximaal 14 personen deelnemen.

Het doel van deze bijeenkomst is om je 

inzicht te geven in jouw rouwproces bij le-

vend verlies. Erkenning geven en delen van 

ervaringen. Wat is helpend om overeind te 

blijven.

 

Wat kun je verwachten?

In een veilige setting staan we interactief 

stil bij:

• Wat is levend verlies

• Wat is rouw bij levend verlies

• Hoe ga jij om met dit verlies

• Wat is helpend om vorm te geven aan de 

nieuwe werkelijkheid en overeind te blijven

Wil je meer informatie, kijk dan op de web-

site doorleven-verliesbegeleiding.nl of 

scan de QR-code. 

Rouwen terwijl 
je blijft zorgen
De verborgen 
kant van 
mantelzorg bij 
dementie
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Door: Anton van Lieshout

Een bijzonder jubileum voor een bijzonder stel: 

Harry en Ria Reniers vieren hun diamanten 

huwelijk. Zestig jaar samen, een mijlpaal die 

symbool staat voor kracht, verbondenheid en 

rijkdom in de mooiste zin van het woord. De di-

amant, die bij dit jubileum hoort, staat immers 

niet alleen voor waarde, maar ook voor onver-

woestbaarheid.

Ria werd op 15 januari 1946 geboren in Geldrop. 

Na de lagere school ging zij naar de huishoud-

school en begon haar loopbaan bij weverij Ko-

dijko in Eindhoven. Het grootste deel van haar 

werkzame leven bracht zij echter door bij Philips.

Harry zag het levenslicht op 3 juli 1947 in Eind-

hoven. Na de lagere school ging hij al snel wer-

ken – hij wilde graag zijn eigen geld verdienen. 

Zijn eerste baan was bij groente- en fruithande-

laar Scherpenhuizen in Eindhoven. Toch lag zijn 

hart ergens anders: hij droomde ervan vracht-

wagenchauffeur te worden. Die droom kwam uit 

toen hij in dienst trad bij Jan de Rooy Transport, 

een internationaal transportbedrijf gespeciali-

seerd in het vervoer van trucks.

Op jonge leeftijd ontmoetten Harry en Ria el-

kaar. Dat het meteen goed zat tussen hen, blijkt 

wel uit het feit dat ze inmiddels al zestig jaar lief 

en leed delen. Volgens Ria ligt de kracht van een 

goed huwelijk in geven en nemen en vooral ver-

trouwen hebben in elkaar.

Harry was een chauffeur in hart en nieren. Hij 

maakte lange dagen en was soms weken van 

huis, rijdend door heel Europa om DAF-trucks 

bij dealers af te leveren. Dat betekende dat Ria 

thuis de zorg droeg voor het gezin. Als trotse 

moeder van drie zonen deed zij er alles aan om 

haar jongens goed op te voeden. Samen werk-

ten ze hard voor hun gezin, en zoals het gezegde 

luidt: ‘Wie hard werkt en goed oppast, plukt daar 

later de vruchten van’.

Harry omschrijft zichzelf als een bijzondere man 

met gevoel voor humor: hij verzamelt graag ge-

reedschap, ook al zegt hij zelf dat hij er niet mee 

kan werken. Waar hij wél goed in is, is het sparen 

van miniatuurvrachtwagens – uiteraard vooral 

DAF-modellen.

Ria was altijd actief. Borduren is haar grote pas-

sie en dat leverde prachtige werken op. Daar-

naast zette zij zich met veel toewijding in als 

vrijwilligster, onder andere bij Alphonsus, Kans-

rijk en in de Ameide. Zo speelde zich een flink 

deel van hun leven af in Mierlo-Hout.

Samen kijken Harry en Ria met trots terug op 

een rijk leven. Eerst met hun kinderen en later 

ook samen, genoten zij van vele mooie momen-

ten: vakanties met de caravan, een chalet, een 

speedboot, een camper en heerlijke tijden op de 

camping.

De hoogtepunten in hun leven zijn zonder twijfel 

hun trouwdag en de geboorte van hun kinderen, 

kleinkinderen en inmiddels ook achterkleinkin-

deren.

Nu de jaren beginnen te tellen, is hun grootste 

wens simpel maar waardevol: gezond blijven en 

blijven genieten van het leven.

Harry en Ria, bedankt voor het mooie gesprek. 

Blijf gezond en geniet samen van alles wat nog 

komt.

Harry en Ria Reniers 
zestig jaar 
getrouwd

Zestig jaar geleden! Harry, Ria en burgemeester Sjoerd Potters.
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Op Paaszaterdag nam het Jongens C-team 

van Volleybalclub Polaris in het Friese Sneek 

deel aan de eindronde van het Nederlands 

Open Jeugd Kampioenschap voor meisjes- en 

jongensteams. Het werd een ongekend succes 

in de lange geschiedenis van de Helmondse 

club. Ongeslagen kampioen na een gelijkspel 

en vier maal een 2-0 zege. Polaris was het eni-

ge Zuid-Nederlandse team op de in totaal 12 

podiumplaatsen! 

Na de voorronde op 7 maart had het team on-

der leiding van het trainersduo Patrick van de 

Waterbeemd en Ludo Verhees zich geplaatst 

voor de eindronde met de nationale jeugdtop in 

Sneek. De eerste poulewedstrijd eindigde tegen 

Spaarnestad Haarlem in 1-1 en daarna werden 

Sudosa Assen en SSS Barneveld overtuigend 

met 2-0 aan de kant gezet.

 

Dat betekende door naar de kruisfinales met de 

beste vier teams van Nederland. In de kruisfina-

le werd topfavoriet Sliedrecht Sport overtuigend 

verslagen en was de finale een feit. 

Om 18.00 uur stond de grote finale op het pro-

gramma tegen het eveneens ongeslagen Com-

paen uit Oostzaan. Het team van VC Polaris 

speelde sterk, vol vertrouwen en met overmacht. 

De winst met klinkende cijfers was binnen en 

daarmee ook het NEDERLANDS KAMPIOEN-

SCHAP!

 

VC Polaris is ongelofelijk trots op dit team, be-

staande uit Bart, Boaz, Dex, Eden, Myrthe, Raf, 

Sam, Sem, Sven, Tijn en Tijn en op hun trainers 

Patrick en Ludo.

 

Polaris-voorzitter Marc Donkers toonde zich 

ontzettend trots op het team. “Inmiddels was 

het 12 jaar geleden dat een team zich op het po-

dium plaatste. De talenten van toen spelen nu 

nagenoeg allemaal op hoog niveau volleybal. Dit 

resultaat betekent veel goeds. Dat we juist met 

de jongens zo kunnen excelleren is extra mooi. 

Vele clubs hebben moeite om jongens aan het 

volleyballen te krijgen en dan ook nog zo’n pres-

tatie op landelijk niveau neerzetten is geweldig 

om te zien. 

De vereniging groeit al jaren hard met momen-

teel 22 competitie spelende teams, waarvan de 

vaandelteams op landelijk hoog niveau uitste-

kende resultaten behalen.

De uitdaging voor Polaris ligt de komende ja-

ren daarnaast op een nieuw onderkomen. De 

sporthal op ’t Hout is zwaar verouderd en een 

extra veld voor trainingen en wedstrijden wordt 

al jaren gemist. In combinatie met de blijvende 

groei aan leden is het een jaarlijks terugkerende 

puzzel. Extra trots ben ik op de vele vrijwilligers 

die ons gezamenlijk omarmen. Zij geven de vele 

jongens- en meisjesteams bij het volleybal in 

Helmond volop steun en energie. Hopelijk vol-

gen meer van dit soort resultaten op landelijk 

niveau. We doen in ieder geval mee!”

Het overgelukkige team. F | VC Polaris

Jongens C1 VC Polaris 
Kampioen van Nederland
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DOE MEE 
EN WIN!
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ADEMPAUZE
ADVANTAGE

DEFTIG
DWANGBEVEL
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HEIBAAS

INSLAANDER
JIUJITSU

KLETSOOR
KRAPJES

MEEHELPEN
MISKENNEN
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OPONTHOUD
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SNOEIEN

VALIDE
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ZENDMAST

Puzzel mee en win een overheerlijke 
Brabantse kaneelkoek van Bakkerij 
het Bakkertje. Stuur de uitkomst 
samen met je naam en adres en 
vermelding van Ons Mierlo-Hout 
Magazine naar actie@deloop.eu

Winnaar editie april: 
Esther Luijben

INZAMELING
OUD PAPIER, KLEDING & SCHOENEN

WWW.KLUPPELS.NL

Elke zaterdag 
van 09.00 - 12.00 uur
Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout

DOE OOK MAANDELIJKS 
GRATIS MEE MET 
ONZE LOTERIJ!

GRATIS

Update wijkactie Mierlo-Hout
De wijkactie Mierlo-Hout draait om energie 

besparen en het verduurzamen van de eigen 

woning. Hoe kunnen we elkaar helpen richting 

een aardgasvrij Mierlo-Hout? Bijvoorbeeld door 

je buurtgenoten te vertellen hoe jij bezig bent 

met verduurzamen.

Bewonersverhaal René-Philippe

In de vorige editie ging er iets mis met de link naar 

het bewonersverhaal van René-Philippe. Daarom 

nu een herhaling: scan de QR-code en lees hoe 

hij in sneltreinvaart zijn woning aardgasvrij kreeg. 

Het resultaat is een comfortabele en energiezui-

nige woning met een lage energierekening.

Bewonersgroep Mierlo-Hout

Heb je interesse om een aantal keer per jaar met 

een groepje bewoners uit Mierlo-Hout te praten 

over energie besparen en hoe jij jouw woning kan 

verduurzamen? Heb je ideeën voor de wijkactie? 

Wil jij in je buurt een activiteit organiseren om 

gezamenlijk te verduurzamen? Laat het ons we-

ten via info@energiehuisslimwonen.nl en meld 

je aan voor de bewonersgroep Mierlo-Hout.

Jouw ervaring delen?

Ben jij al lekker bezig met het verduurzamen van 

je woning? Of bespaar jij op andere manieren 

energie? En wil jij jouw ervaring delen? Wij zijn 

altijd op zoek naar bewonersverhalen. Mogen de 

buren bij jou gluren? Leuk als we een wijkwande-

ling in jouw buurt kunnen organiseren. Laat het 

ons weten via info@energiehuisslimwonen.nl.

Vragen?

Heb je vragen over je energierekening of het ver-

duurzamen van je woning? Neem contact op 

met het EnergieHuis Slim Wonen. Onze dienst-

verlening is gratis en onafhankelijk. Ga voor meer 

informatie naar www.energiehuisslimwonen.nl. 

Scan de QR-code

voor informatie

over de wijkactie

en bewonersverhalen.

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
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Of je nu een woning
 wilt verkopen, 

hulp zoekt bij aankoop 
of een gedegen taxatie  
nodig hebt, aarzel dan 

niet om ons 
te bellen. 

 We komen 
graag bij je 

langs. 
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graag bij je 
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